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Persoonlijke getuigenis en inleiding  

Mijn naam is Gert Van Meel, en ik ben pastoraal medewerker in de Kerk. Sinds 2018 ben ik op een persoonlijke 

zoektocht naar diepgang en betekenis. Iets wat ik niet vond in materialisme en de jacht naar status. Het geloof 

in Jezus Christus heeft voor mij een grote verschuiving in mijn wereldbeeld teweeggebracht. Hoewel deze reis 

niet zonder vallen en opstaan is geweest, ging er steeds een vreugde vanuit die vaak moeilijk in woorden uit te 

drukken is. 

Het christelijke geloof, dat ten volle tot haar recht komt in de Rooms-Katholieke Kerk, biedt niet alleen hoop, 

maar getuigt ook van de liefde van God. Deze liefde openbaart zich concreet in de sacramenten, zoals de 

eucharistie, en in de verhalen van de Bijbel. Mijn ervaringen, zoals deelname aan de misvieringen, inspireren 

me om met vreugde en barmhartigheid het evangelie in de wereld te verkondigen. 

Het geloof in België ondervindt echter aanzienlijke weerstand. Zoals de Vlaamse kerkjurist Rik Torfs op X (het 

voormalige Twitter) opmerkte naar aanleiding van het pausbezoek: "Het pausbezoek zal in de media enkel over 

seksueel misbruik gaan, aan de universiteiten enkel over klimaat en migratie. Het broodnodige gesprek over 

geloof en spiritualiteit, over de betekenis van leven en dood, komt er wellicht niet. Het is dan ook een taboe in 

onze samenleving." Deze observatie illustreert de dominante toon in de media, waar geloof vaak vanuit een 

perspectief van afkeuring en cynisme wordt gepresenteerd. Het lijkt erop dat grote mediakanalen nauwelijks 

ruimte bieden voor andere thema’s over het pausbezoek, zoals de spirituele boodschappen die voor ons van 

groot belang zijn. 

Daarom lijkt er een overheersende mening te zijn in de berichtgeving over godsdienst en geloof. Ik wil echter 

een inspirerende en hoopvolle invalshoek tonen van het pausbezoek. Als deelnemer aan het pausbezoek, 

zowel op zaterdag in de basiliek van Koekelberg als op zondag in het Koning Boudewijn Stadion, heb ik deze 

ervaringen als bijzonder waardevol en zalig ervaren. De spirituele dimensie van het bezoek en de 

boodschappen van de paus werden echter nauwelijks belicht door de media. Dit heeft me geïnspireerd om een 

bescheiden synthese te schrijven van de hoopvolle boodschappen uit het pausbezoek, als bijdrage aan onze 

geloofsreis. 

De auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen behoren toe aan de respectievelijke eigenaars. De teksten in 

dit document zijn het resultaat van mijn persoonlijke analyse en een vrije vertaling van Engelstalige teksten die 

op de website van het Vaticaan zijn gepubliceerd. Dit document heeft geen commerciële doeleinden en is 

louter bedoeld om bij te dragen aan de dialoog en het begrip van ons geloof. Ik heb telkens een samenvatting 

na de tekst geplaatst, evenals enkele vragen in een blauwe kader om te overwegen en eventueel in een groep 

te bespreken. 

Mijn wens is dat deze bescheiden bijdrage mag leiden tot een vernieuwing in jouw engagement als christen 

door de hoopvolle boodschappen van de paus. Bovenal hoop ik dat de essentie van ons geloof niet uit het oog 

verloren raakt door de vele ethische thema’s die vaak bovenaan de agenda staan. De centrale boodschap van 

het christelijk geloof is het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Deze boodschap begint met de 

erkenning dat God de schepper is, die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft gemaakt. Hij nodigt de 

mensheid uit tot een relatie met Hem. Omdat de mens echter ook zwakheden kent en we allen zondaars zijn, is 

deze relatie verbroken, wat leidt tot afstand en vervreemding van God. In deze context is Jezus Christus 

gekomen als de Verlosser, Wiens leven en verrijzenis de weg opent naar verzoening en herstel van deze relatie 

met God. 

De oproep tot bekering is cruciaal, waarbij gelovigen worden uitgenodigd om hun leven te transformeren in 

navolging van Christus. Bovendien verkondigde Jezus het Koninkrijk van God, dat de gelovigen oproept om 

liefdevol en rechtvaardig te leven. Tenslotte is er de hoop van het eeuwig leven, wat deze boodschap niet 

alleen toekomstgericht maakt, maar ook diepgaande implicaties heeft voor ons dagelijks leven. Alle christenen 

zijn geroepen om deze tijdloze geloofswaarheden te verkondigen en te omarmen in hun aardse pelgrimage. 

Samen zijn we als kerkelijke en gelovige gemeenschap dan ook “hoopvol onderweg”. 
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In het kasteel van Laken1 (27 september 2024)  

Scan de QR-code of lees de volledige toespraak in het Engels 

hier:https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/2

0240927-belgio-autorita.html

 

PAUS FRANCISCUS WERD RESPECTVOL ONTHAALD IN HET KASTEEL VAN LAKEN. NA DE TOESPRAAK VAN DE PREMIER, GAF DE HEILIGE VADER 

ZIJN EERSTE TOESPRAAK IN HET BIJZIJN VAN KONING FILIP EN KONINGIN MATHILDE. (BRON FOTO: OTHEO.) 

Een boodschap van hoop  

Paus Franciscus gaf een inspirerende toespraak over de rol van België in Europa en in de wereld. De 

paus benadrukte dat, hoewel België geografisch gezien een klein land is, het een grote historische en 

morele rol speelt als een bruggenbouwer tussen verschillende culturen en talen. Als een symbool van 

vrede en samenwerking.  

België als brug van vrede 

Paus Franciscus schetste België als een “brug” tussen landen en culturen. Hij benadrukte dat België, 

door zijn ligging en geschiedenis, altijd een verbindende rol heeft gespeeld tussen naties zoals 

Frankrijk en Duitsland, die in het verleden tegenover elkaar stonden. Deze brugfunctie heeft België 

geholpen om na de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol te spelen in de Europese samenwerking en 

vrede. De paus sprak over hoe belangrijk het is dat België Europa blijft herinneren aan zijn 

gezamenlijke geschiedenis en culturele rijkdommen, maar hij waarschuwde ook voor de gevaren van 

oorlog en nationalisme. Hij waarschuwde dat, ondanks de vooruitgang, de dreiging van oorlog nog 

steeds reëel is in onze tijd. Hij riep de leiders op om vrede en broederschap te blijven nastreven, niet 

door wapens en macht, maar door dialoog en wederzijds begrip. 

 
1 Sinds 1999 is het kasteel de residentie van koning Filip en koningin Mathilde met hun gezin. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240927-belgio-autorita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240927-belgio-autorita.html
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Heiligheid en zondigheid 

Paus Franciscus erkende de dualiteit van de Kerk: een instituut dat heilig 

is, maar dat ook bestaat uit zondige mensen. Hij sprak openlijk over de 

schandalen van seksueel misbruik binnen de Kerk, iets waarvoor hij 

diepe schaamte uitdrukte. De paus benadrukte dat de Kerk niet alleen 

moet leren van deze fouten, maar dat Ze ook krachtig moet optreden 

om ervoor te zorgen dat zulke misdaden niet meer gebeuren.2  

De paus riep op tot nederigheid en om vergeving te vragen, niet alleen 

binnen de Kerk, maar ook in bredere maatschappelijke contexten. Hij 

verwees naar de problematiek van gedwongen adopties die in het 

verleden plaatsvonden in België, waarbij de Kerk en andere 

maatschappelijke instellingen hebben gefaald. Hij riep de Kerk op om 

zich te blijven richten op het welzijn van de meest kwetsbaren in de samenleving en zich niet te laten 

verblinden door de heersende cultuur van de tijd. De Kerk heeft ondertussen belangrijke stappen 

ondernomen om van het verleden te leren en een nieuwe weg van transparantie en bescherming in 

te slaan. 

Paus Franciscus herinnert ons aan de noodzaak van nederigheid in onze zoektocht naar genezing. 

Ondanks pijnlijke hoofdstukken in onze geschiedenis, zoals de misbruikschandalen, roept hij ons op 

om naar voren te kijken, gericht op herstel. 

Hoop is een geschenk van God 

In de kern van zijn boodschap benadrukte de paus het belang van hoop, niet als een oppervlakkig 

optimisme, maar als een diepgewortelde gave van God. Hij moedigde de Belgen aan om altijd te 

blijven hopen, zelfs in moeilijke tijden. Hoop, zei hij, is een geschenk dat ons in staat stelt om vooruit 

te blijven kijken, ondanks de uitdagingen van oorlog, verdeeldheid en morele crises. 

Hij noemde expliciet de dreiging van een "demografische winter" – het afnemende aantal geboorten 

in Europa – en riep op tot een hernieuwde focus op het leven, waarbij hij benadrukte dat hoop in de 

toekomst ligt, en dat kinderen daarbij een cruciale rol spelen. 

Oproep aan de wereldleiders 

De paus riep de politieke leiders van België en de wereld op om verantwoordelijkheid te nemen voor 

het waarborgen van vrede. Hij benadrukte dat leiders de verleiding van oorlog en gewapende 

conflicten moeten weerstaan en in plaats daarvan moeten investeren in vreedzame oplossingen. Hij 

stelde dat, ondanks de vooruitgang in de economie, de wapenindustrie één van de meest 

winstgevende sectoren blijft, iets wat volgens hem een gevaar vormt voor de wereldvrede. 

Slotgedachte: Hoop voor België en de wereld 

Paus Franciscus sloot af met de wens dat het Belgische volk altijd zal blijven vragen om het geschenk 

van hoop. Hij riep iedereen op om samen de weg van het leven en de geschiedenis te bewandelen 

met deze goddelijke hoop in hun hart. België, aldus de paus, heeft een unieke en essentiële rol te 

spelen als een natie van bruggenbouwers, niet alleen in Europa maar in de hele wereld. 

 
2 De collectieve verontwaardiging over het seksuele misbruik leeft enorm in de publieke sfeer van België.  
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Zijn bezoek, onder het motto "En route, avec Espérance", (of hoopvol onderweg) was dan ook een 

krachtige oproep om samen hoopvol de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zowel op 

persoonlijk als op maatschappelijk niveau. 

Korte samenvatting: 

• België verbindt als “brug” verschillende culturen en landen, vooral na de Tweede 

Wereldoorlog. Dat heeft geholpen bij het bevorderen van vrede en samenwerking. 

• België herinnert Europa aan zijn geschiedenis van zowel vooruitgang als oorlog. Het land 

speelt een belangrijke rol in het behouden van vrede in een wereld die dreigt te vervallen in 

conflict. 

• Nationalisme en het idee dat macht altijd gelijkstaat aan recht, zijn gevaarlijk. Het is 

belangrijk om te blijven werken aan vrede en samenwerking. 

• De schandalen rond seksueel misbruik in de Kerk hebben diepe littekens achtergelaten, zowel 

binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Toch benadrukt paus Franciscus dat de Kerk, door 

nederigheid en hervormingen, sterker uit deze moeilijke periode kan komen. Het 

voortdurende streven naar transparantie en het bieden van een veilige omgeving voor 

kwetsbaren zijn belangrijke pijlers voor de toekomst. 

• Wereldleiders zouden moeten leren van het verleden om oorlogen en leed te voorkomen, en 

vrede en solidariteit te verkiezen boven conflict. 

• De paus sluit af met een boodschap van hoop voor België en de wereld, met de wens dat 

solidariteit en vrede de toekomst zullen vormen. 

 

Vragen om over na te denken: 

• Hoe kunnen we als kerkelijke gemeenschap een ‘brug’ zijn zoals de paus België beschrijft? 

Bespreek dit in je parochiegroep en bedenk concrete acties om meer samenwerking en vrede 

in je omgeving te bevorderen. 

• Hoe kunnen lessen uit het verleden je helpen om hoopvol naar de toekomst te kijken? 

• Wat betekent de uitspraak van de paus dat "de kwaliteit van een land niet bepaald wordt 

door zijn grootte" voor je kijk op jouw gemeenschap of land? 

• In welke manieren zie je de verantwoordelijkheid van de Kerk en gelovigen in het helpen van 

kwetsbare mensen in de samenleving? Zijn er caritatieve organisaties waaraan je kan 

doneren of kan je plaatselijk vrijwilligerswerk doen? 

• Hoe kan jij het leven en de prediking van Jezus Christus rijmen met de tekortkomingen van 

de Kerk en de wereld die haar ten verantwoording roept? 
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In de promotiezaal van KUL (27 september 2024)  

Lees de volledige toespraak in het Engels hier of scan de QR-code: 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240

927-belgio-docenti-universitari.html 

 

DE PAUS WERD ONTHAALD DOOR DE RECTOR IN DE PROMOTIEZAAL VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. 

(BRON FOTO: OTHEO) 

Grenzen verleggen en het zoeken naar waarheid 

In zijn toespraak aan de academische gemeenschap benadrukte paus Franciscus de cruciale rol van 

universiteiten als katalysatoren voor cultuur en vooruitgang. Hij sprak over de noodzaak om de 

grenzen van kennis te verleggen en de wereld met open armen te benaderen, waarbij hij 

waarschuwde tegen intellectuele stagnatie en zielloos rationalisme.3 

 

 

 
3 Dit kan geïnterpreteerd worden als een reactie op de toespraak van de rector, waarin de vraag gesteld werd 
of de Kerk niet warmer zou zijn met vrouwelijke priesters. De rationele benadering van Sels, wat een pleidooi 
leek te zijn om de theologie als wetenschappelijke discipline te differentiëren van de Kerk onder het mom van 
“durf te dwalen” werd beantwoordt met de theologische en spirituele benadering van de paus. Waarin het 
thema van een zoektocht naar de waarheid vooral naar voor kwam. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240927-belgio-docenti-universitari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240927-belgio-docenti-universitari.html
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De missie van universiteiten 

Paus Franciscus benadrukte dat het belangrijkste doel van universiteiten is om niet slechts kennis te 

verspreiden, maar om bij te dragen aan de culturele en intellectuele vorming van hun studenten. 

Universiteiten zouden geen “kathedralen in de woestijn” moeten worden, maar eerder 

broedplaatsen van nieuwe ideeën en inspiratie. De paus riep op om een passie voor de waarheid te 

koesteren, en zich niet tevreden te stellen met oppervlakkige, relativistische visies waarin alles gelijk 

en onbetekenend lijkt. Vooral katholieke universiteiten moeten volgens hem "zuurdesem, zout en 

licht" van het Evangelie zijn in een veranderende wereld. 

Openheid cultiveren 

Met behulp van het Bijbelse verhaal van Jabez4, die God vraagt zijn grenzen te verruimen, moedigde 

de paus universiteiten aan om hun rol als “open ruimtes voor de mensheid” te vervullen. Hij wees op 

twee vormen van beperking in de moderne tijd: aan de ene kant een intellectuele vermoeidheid die 

leidt tot een gebrek aan passie voor de zoektocht naar waarheid, en aan de andere kant een kil 

rationalisme dat de menselijke ervaring reduceert tot wat meetbaar en zichtbaar is. Beide vormen 

van beperking belemmeren de ware academische geest die gekenmerkt wordt door verwondering en 

openheid voor het transcendente. 

Waarschuwing tegen intellectuele vermoeidheid en rationalisme 

De paus waarschuwde voor de gevaren van intellectuele vermoeidheid, waarbij de zoektocht naar 

waarheid wordt afgewezen als te vermoeiend, zoals treffend wordt weergegeven in de werken van 

Franz Kafka5. Hij noemde dit een gevaarlijke valkuil die leidt tot oppervlakkigheid en 

onverschilligheid. Evenzo bekritiseerde hij het rationalisme dat alleen waarde toekent aan wat 

empirisch bewezen kan worden, waardoor het vermogen tot verwondering – het begin van elke 

filosofie – verloren gaat. Deze houding beperkt het menselijk begrip en ontneemt ons de essentie 

van wie wij zijn.6 

Een cultuur van mededogen 

Paus Franciscus prees de universiteit voor haar inzet om de grenzen letterlijk en figuurlijk te 

verruimen door vluchtelingen en andere kwetsbare groepen welkom te heten. Hij bedankte hen voor 

hun inspanningen om deze mensen te helpen groeien en studeren, en benadrukte het belang van 

een cultuur die geen scheidslijnen trekt, maar zich richt op inclusie, compassie en zorg voor de 

zwaksten. Hij riep de academische gemeenschap op om niet te vervallen in sektarisme of 

zelfverheerlijking, maar om daarentegen bij te dragen aan het gemeenschappelijke goed van de 

mensheid. 

 
4 Jabez is een bijbelse figuur uit het boek 1 Kronieken. Hij was de zoon van een man uit de stam van Juda en 
kreeg zijn naam omdat zijn moeder veel pijn had tijdens de bevalling. Jabez bad tot God om zegen, uitbreiding 
van zijn leven, bescherming tegen kwaad en dat God bij hem zou zijn. Zijn gebed werd verhoord, wat laat zien 
dat God naar hem luisterde. Jabez wordt vaak gezien als een voorbeeld van iemand die vertrouwt op God en 
om hulp vraagt. 
5 Franz Kafka was een Tsjechisch-Duitse schrijver die leefde van 1883 tot 1924. Hij is beroemd om zijn 
surrealistische verhalen waarin thema's zoals angst en vervreemding centraal staan. Kafka vond schrijven vaak 
erg vermoeiend, omdat hij moeite had om zijn gedachten goed op papier te krijgen. Hij worstelde met vragen 
over de betekenis van het leven en voelde zich soms geïsoleerd van de wereld om hem heen. Dit gevoel van 
eenzaamheid droeg bij aan zijn intellectuele vermoeidheid. 
6 Zie Genesis 1:27 
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De zoektocht naar waarheid 

De paus moedigde de aanwezigen aan om rusteloos te blijven 

in hun zoektocht naar waarheid en de uitdagingen van onze 

tijd aan te pakken met een gevoel van verantwoordelijkheid. 

Hij benadrukte dat deze taak, die hij omschreef als een “grote 

hoop”, is toevertrouwd aan universiteiten. Ze moeten 

protagonisten zijn in het creëren van een cultuur van inclusie 

en aandacht voor de zwakkeren, waarbij ze bijdragen aan de 

oplossing van de grote problemen van vandaag.  

De toespraak van paus Franciscus is een krachtige oproep tot 

grensverlegging, zowel intellectueel als moreel, en een 

uitnodiging om met passie en vastberadenheid de zoektocht 

naar waarheid voort te zetten. 

Korte samenvatting: 

• De paus roept op om de grenzen van kennis te verleggen. Hij benadrukt dat universiteiten 

niet alleen een plek voor theoretische kennis moeten zijn, maar ook voor het ontwikkelen van 

een cultuur van medemenselijkheid en solidariteit. 

• Hij wijst op de noodzaak om naar de waarheid te zoeken, en niet te blijven hangen in een 

oppervlakkige of relativistische houding. Kennis moet ook spiritueel en moreel zijn, en niet 

alleen gebaseerd op wat meetbaar of zichtbaar is. 

• De paus spreekt over de verantwoordelijkheid van universiteiten om zich in te zetten voor de 

meest kwetsbaren in de samenleving. Dit houdt in dat kennis en onderzoek ook ten goede 

moeten komen aan degenen die het moeilijk hebben. 

• Hij stelt dat de mens zichzelf niet alleen kan begrijpen vanuit een rationeel of materialistisch 

perspectief. De paus moedigt een bredere benadering aan die de menselijkheid in al haar 

facetten waardeert. 

• De paus bedankt de universiteit voor hun inzet en moedigt de leden aan om samen te werken 

voor het welzijn van de samenleving. Hij benadrukt dat solidariteit en samenwerking 

essentieel zijn voor een betere toekomst. 

Vragen om over na te denken: 

• Wat betekent het voor jou om de grenzen van kennis te verbreden in je geloofsleven? 

• Hoe kun je de waarheid zoeken in jouw dagelijks leven, ondanks de uitdagingen van de 

moderne wereld? 

• Herken je de uitspraak “intellectuele vermoeidheid” en “zielloos rationalisme” in 

hedendaagse organisaties? 

• In hoeverre ben je bereid om de spirituele en morele aspecten van het leven meer aandacht te 

geven? 

• Hoe ging Jezus om met de Schriftgeleerden in Zijn tijd? 
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In de basiliek van Koekelberg (28 september 2024) 

Lees de volledige toespraak in het Engels hier of scan de QR-Code: 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240

928-belgio-religiosi.html 

 

DE HEILIGE VADER WERD HARTELIJK VERWELKOMD IN DE BASILIEK DOOR BISSCHOPPEN , PRIESTERS, DIAKENS, 
GODSGEWIJDEN, PASTORALE MEDEWERKERS EN ANDERE ACTOREN IN HET PAROCHIALE LEVEN. (BRON FOTO: 

VATICAN MEDIA) 

Hoop en betrokkenheid 

In zijn toespraak tijdens zijn bezoek aan België op zaterdag, sprak paus 

Franciscus over de belangrijke rol van de Kerk in de huidige maatschappij. Hij 

begon met zijn dankbaarheid te uiten voor de ontvangst en het werk van de 

gemeenschap, die zich inzet voor de evangelisatie en de nabijheid van de 

mensen. De paus benoemde België als een kruispunt waar de Kerk in beweging 

is, gericht op het opnieuw versterken van de parochies en het onderwijzen van 

de leken.  

Terug naar de essentie 

Één van de kernpunten van de toespraak was het belang van evangelisatie. Paus Franciscus 

benadrukte dat de huidige geloofscrisis in het Westen ons dwingt om terug te keren naar de essentie 

van het Evangelie. Hij moedigde de aanwezigen aan om de boodschap van Jezus opnieuw krachtig uit 

te dragen en om de moed te hebben om de Kerk te hervormen. Dit houdt in dat de taal en 

benadering van het geloof moeten evolueren, zodat deze aansluit bij de behoeften van de mensen in 

de moderne samenleving. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240928-belgio-religiosi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240928-belgio-religiosi.html
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Vreugde 

Paus Franciscus sprak ook over de betekenis van vreugde in het leven van gelovigen. Hij maakte 

duidelijk dat de vreugde die voortkomt uit het geloof niet oppervlakkig is, maar een diepere, 

goddelijke vreugde die ons ondersteunt, zelfs in moeilijke tijden.7 Deze vreugde is een teken van 

genade en moet doorklinken in de prediking en de vieringen van de Kerk. De paus benadrukte dat 

authentieke vreugde vragen oproept en mensen aantrekt, en dat het belangrijk is om deze vreugde 

met anderen te delen. 

De kern van de Boodschap 

Het derde thema dat de paus aansneed, was barmhartigheid. Hij 

benadrukte dat het ontvangen en delen van het Evangelie ons 

leidt naar de ontdekking van God als een barmhartige Vader, die 

altijd dichtbij ons is, vooral in tijden van lijden en pijn. Paus 

Franciscus herinnerde de aanwezigen eraan dat niemand een 

vergissing is en dat iedereen de kans krijgt om weer op te staan en 

een nieuw leven te beginnen. Hij pleitte voor een kerk die altijd 

open is voor de zwaksten en die hen helpt om hun weg in het 

leven te hervinden.  

Vooruit durven kijken 

In zijn afsluiting verwijst de paus naar een kunstwerk van René Magritte8, dat symboliseert dat de 

Kerk nooit haar deuren moet sluiten. “De Kerk is open voor allen, allen, allen!” zegt de paus. Hij 

moedigt de gelovigen aan om samen te blijven wandelen met de Heilige Geest, barmhartigheid te 

praktiseren, en de vreugde van het Evangelie te delen. Paus Franciscus eindigde met een oproep om 

voor hem te bidden, wat zijn verbinding met de aanwezigen versterkte. Deze toespraak was een 

krachtige herinnering aan de essentie van het geloof in een wereld die voortdurend in beweging is en 

waarin de Kerk wordt uitgedaagd om relevant te blijven. 

 

  

 
7 Zie “Evangelii Gaudium” De eerste apostolische exhortatie over vreugde van paus Franciscus. Het werd 
uitgegeven in Rome op 24 november 2013, feest van Christus Koning. 
8 Zie het kunstwerk “L’acte de foi, 1960” van René Magritte. 
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Korte Samenvatting: 

• De paus benadrukt het belang van het evangelie, 

vooral in tijden van crisis. Hij roept de kerk op om 

zich te concentreren op de essentie van het geloof 

en het evangelie te delen met de wereld. 

• Ware vreugde is een geschenk van God, die ons 

ook in moeilijke tijden nabij is. De paus moedigt 

gelovigen aan om deze vreugde in hun leven en 

gemeenschappen te verspreiden. 

• Hij spreekt over de onvoorwaardelijke liefde van 

God en het belang van barmhartigheid. 

Gelovigen moeten helpen en ondersteunen, 

vooral voor wat betreft de zwaksten in de 

samenleving. 

• De paus roept op tot een inclusieve kerk waar 

iedereen welkom is. Hij moedigt aan om 

verschillende dromen en spiritualiteiten te 

omarmen. 

• Hij benadrukt dat zonder de Heilige Geest er geen 

echt christelijk leven kan zijn, en hij vraagt de gemeenschap om samen te werken in de geest 

van barmhartigheid en evangelisatie.  

 

Vragen om over na te denken: 

• Hoe kan ik het evangelie delen in mijn dagelijks leven? 

• Wat betekent ware vreugde voor mij en hoe kan ik deze vreugde uitstralen naar anderen, 

vooral in moeilijke tijden? 

• Op welke manieren kan ik barmhartigheid tonen aan de mensen om mij heen, vooral de 

kwetsbaren en behoeftigen? 

• Hoe kan ik bijdragen aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt, 

ongeacht hun achtergrond of situatie? 

• Hoe kan ik het voorbeeld van Jezus in mijn dagelijkse leven volgen, en wat betekent dat voor 

mijn relaties met anderen? 

• Op welke manieren kan ik me meer openstellen voor de leiding van de Heilige Geest in mijn 

leven en beslissingen? 
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In de aula van UC Louvain (28 september 2024)  

Lees de volledige toespraak in het Engels hier of scan de QR-code: 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240

928-belgio-studenti-universitari.html

 

IN HET BIJZIJN VAN DE JEUGDIGE FRANSTALIGE STUDENTEN EN RECTOREN VAN UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 

LOUVAIN WERD DE PAUS HARTELIJK ONTHAALD. (BRON FOTO: OTHEO) 

De paus opent zijn toespraak met een warme begroeting aan de studenten en dankt de rector voor 

de vriendelijke woorden. Hij benadrukt dat hij de passie en hoop van de studenten voelt, evenals hun 

verlangen naar rechtvaardigheid en waarheid. 

De uitdagingen van de huidige tijd 

De heilige vader benoemt enkele urgente kwesties waar de wereld mee te maken heeft, zoals 

geweld, corruptie en moderne slavernij. Hij wijst op de destructieve impact van oorlog en hoe deze 

zelfs religie kan corrumperen. Hij herinnert de aanwezigen eraan dat wij, als christenen, moeten 

geloven dat het kwaad nooit het laatste woord heeft. De paus roept op tot vastberadenheid en 

benadrukt dat de hoop een verantwoordelijkheid is die nooit teleurstelt. 

Drie sleutelwoorden 

Paus Franciscus introduceert drie belangrijke woorden die de houding van gelovigen moeten 

vormgeven: dankbaarheid, missie en trouw. 

• Dankbaarheid: Hij benadrukt dat we gasten op aarde zijn en dat we dankbaar moeten zijn 

voor de schepping en voor de zorg die God heeft voor ons en de wereld. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240928-belgio-studenti-universitari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240928-belgio-studenti-universitari.html
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• Missie: De paus roept de studenten op om de schoonheid van de wereld te beschermen en 

deze te cultiveren voor toekomstige generaties. Hij stelt dat deze missie vooral belangrijk is 

in een tijd waarin economische belangen vaak voorrang krijgen boven ecologische 

verantwoordelijkheid. 

• Trouw: De paus spreekt over trouw aan God en aan alle mensen. Dit houdt in dat we ons 

moeten inzetten voor een integrale ontwikkeling die iedereen ten goede komt en dat we ons 

moeten verzetten tegen alle vormen van onderdrukking. 

De rol van vrouwen in de Kerk 

De paus behandelt ook de cruciale rol van vrouwen binnen de Kerk, 

waarbij hij stelt dat de Kerk een vrouwelijke dimensie heeft. Hij pleit 

voor het erkennen van de belangrijke plaats die vrouwen innemen in de 

heilsgeschiedenis en in de gemeenschap. De paus stelt dat man en 

vrouw complementair zijn en samen deel uitmaken van de Kerk en de 

samenleving. 9 

Onderwijs en waarheid 

De paus moedigt de studenten aan om na te denken over de waarde van hun studie. Hij stelt drie 

vragen: Hoe studeren? Waarom studeren? Voor wie studeren? Hij benadrukt dat het zoeken naar 

waarheid essentieel is voor een zinvolle opleiding en dat studie niet alleen draait om persoonlijke 

ambitie of materieel gewin. Hij roept op tot een gemeenschappelijke zoektocht naar waarheid en tot 

een verantwoordelijkheid naar de samenleving. 

De paus sluit zijn toespraak af met een oproep tot gebed, en hij biedt zijn zegen aan de studenten en 

hun verdere vormingsreis aan. Hij benadrukt dat de zoektocht naar waarheid en de verplichting om 

een liefdevolle en rechtvaardige gemeenschap op te bouwen, centraal moet staan in hun leven. 

Korte samenvatting: 

• Paus Franciscus erkent de zorgen over geweld, oorlog, corruptie en moderne slavernij die de 

wereld bedreigen. 

• Hij benadrukt dat kwaad niet het laatste woord heeft en dat hoop onze verantwoordelijkheid 

is, omdat hoop nooit teleurstelt. 

• Drie belangrijke woorden: Hij spreekt over dankbaarheid, missie en trouw. 

• Dankbaarheid: We zijn gasten op aarde en moeten dankbaar zijn voor wat God ons heeft 

gegeven. 

• Missie: We hebben de verantwoordelijkheid om de schoonheid van de aarde te behouden en 

te zorgen voor toekomstige generaties. 

• Trouw: We moeten trouw zijn aan God en aan onze medemens, en ons inzetten voor 

rechtvaardigheid. 

• De paus benadrukt dat de Kerk vrouw is en roept op tot erkenning van de waarde en rol van 

vrouwen in de samenleving en de Kerk. 

 
9 Het standpunt over complementaire gender-rollen zorgde voor heel wat controverse. Na het bezoek 
publiceerde UC Louvain een verklaring om ongenoegen te uiten over de uitspraken van paus Franciscus.  
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• Hij stelt vragen over hoe, waarom en voor wie we studeren, en benadrukt dat de zoektocht 

naar waarheid essentieel is voor de betekenis van ons leven. 

• De paus moedigt studenten aan om samen te werken en te blijven zoeken naar de waarheid, 

en vraagt hen om voor hem te bidden. 

 

Vragen om over na te denken: 

• Hoe kan ik dagelijks mijn dankbaarheid uiten voor de zegeningen in mijn leven en voor de 

aarde die ons is toevertrouwd? 

• Wat is mijn persoonlijke missie in het leven, en hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van 

de aarde en het welzijn van toekomstige generaties? 

• Hoe blijf ik trouw aan mijn geloof en aan de mensen om me heen in een wereld die vaak 

verdeeld is?  

• Hoe waardeer en erken ik de rol van vrouwen in mijn gemeenschap en de Kerk? Welke 

stappen kan ik ondernemen om hun bijdragen te ondersteunen en te versterken? 

• Hoe zoek ik actief naar de waarheid in mijn leven en hoe kan ik dit proces delen met anderen?  
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Heilige Mis in het Koning Boudewijnstadion  

(29 september 2024)  

Scan de QR-code of lees de volledige Homilie in het Engels hier: 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2024/documents/20240929-belgio-

messa.html 

 

PAUS FRANCISCUS VIERDE OP ZONDAG DE MIS MET MEER DAN 30.000 GELOVIGEN 

In zijn homilie spreekt paus Franciscus de cruciale waarschuwing uit van Jezus aan zijn leerlingen, 

waarin hij het gevaar van schandalen benadrukt, met name die welke de "kleinen" raken. 10Deze 

waarschuwing nodigt ons uit tot reflectie en wordt verder uitgewerkt aan de hand van drie 

belangrijke woorden: openheid, gemeenschap en getuigenis. 

Openheid 

De paus begint met het thema openheid, waarbij hij verwijst naar de eerste lezing en het Evangelie, 

die beide de vrije actie van de Heilige Geest belichten. Hij legt uit hoe de Geest niet alleen op de 

gekozen leiders rust, maar ook op degenen die buiten de groep staan. Dit leidt tot een belangrijke 

les: we moeten niet veroordelen of beperken wie de Geest leidt. De leerlingen van Jezus zijn 

aanvankelijk terughoudend, maar Jezus vraagt hen om verder te kijken en niet te schrikken van Gods 

 
10 De lezing was van het evangelie volgens Marcus 9,38-43, 45, 47-48 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2024/documents/20240929-belgio-messa.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2024/documents/20240929-belgio-messa.html


 Hoopvol Onderweg met hoopvolle boodschappen pagina 16 

vrijheid. Hij herinnert ons eraan dat iedere gelovige, door het doopsel, een missie heeft in de Kerk, 

die niet voortkomt uit onze verdiensten maar uit Gods genade. 

Gemeenschap 

Het tweede belangrijke woord is gemeenschap. In de brief van Jacobus wordt het belang van 

zelfopoffering en liefde benadrukt. Egoïsme is schadelijk en creëert obstakels voor de gemeenschap. 

De paus roept ons op om ons bewust te zijn van de schade die egoïsme toebrengt aan de "kleinen", 

en benadrukt dat de kreten van de onderdrukten11 niet genegeerd kunnen worden. Hij vraagt ons om 

de oproepen van slachtoffers serieus te nemen en benadrukt dat er geen plaats is voor misbruik in de 

Kerk. Alle leden van de gemeenschap moeten elkaar ondersteunen, en de zonden van individuen 

moeten niet verhuld worden, maar aan het licht komen. 

Getuigenis 

Tot slot richt de paus zich op het concept van getuigenis. Hij 

haalt voorbeelden aan van heiligen uit de Belgische 

geschiedenis, zoals Sint Goedele van Brussel en Sint Damiaan, 

die hun leven hebben gewijd aan de verkondiging van het 

Evangelie en de zorg voor de armen. Hij spreekt ook over Anna 

van Jezus, wiens getuigenis een krachtig voorbeeld is van 

"vrouwenstijlen van heiligheid". Haar leven en dat van andere 

Heiligen tonen ons de waarde van een oprecht leven in liefde, 

gebed en dienstbaarheid aan de gemeenschap. 

Paus Franciscus roept ons op om het voorbeeld van deze heiligen na te volgen en ons in te zetten 

voor de gemeenschap, in de voetsporen van de Heer. Het doel is om samen te groeien en de 

boodschap van liefde en genade van God door te geven aan anderen. 

Opmerkelijk moment: Het proces van zaligverklaring van een Belgische koning12 

Paus Franciscus zal eerstdaags het proces in gang zetten voor de 

zaligverklaring van koning Boudewijn (1930-1993). Dat zei hij aan het eind van 

de eucharistieviering die hij voorging in het Koning Boudewijnstadion, met een 

tot afsluiting van zijn vierdaags bezoek aan België. Hij riep de Belgische 

bisschoppen op om dit proces te ondersteunen. Hij loofde de zet van de 

koning om een stap opzij te zetten toen de bevolking om de legalisering van 

abortus vroeg. De paus is een grote verdediger van het ongeboren leven, 

ultiem symbool van kwetsbaarheid. Door dit onderwerp aan te snijden in een 

land dat zelfbeschikking hoog in het vaandel draagt, toont hij zich geen people-

pleaser of strateeg. Open over zijn standpunten, gaat hij de dialoog aan. 

 

 

 

 
11 De paus verwijst naar de lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus 5, 1-6 
12 Dit was een onverwacht moment. Voor zowel de toehoorders als voor de bisschoppen. En werd al snel een  
bron van controverse in de Belgische media, omwille van de abortuskwestie. De paus had de dag voordien 
gebeden bij het graf van wijlen koning Boudewijn. 

BRON FOTO: WIKIPEDIA 

 

https://www.otheo.be/nieuws/paus-imponeert-viering-rond-openheid-gemeenschap-getuigenis-nieuwe-veroordeling-misbruik
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Vragen om over na te denken: 

• Hoe kan ik mijn leven en handelen zo inrichten dat ik geen struikelblok ben voor de "kleinen" 

in mijn omgeving? 

• Hoe kan ik mijn middelen en talenten gebruiken om anderen te dienen en de gemeenschap te 

versterken?  

• Het standpunt van de paus over de koning is zeer omstreden. Hoe ga je ermee om wanneer je 

geloof in Jezus Christus kritiek, onbegrip of misschien zelfs cynische commentaren oplevert? 

• Welke lessen kan ik leren van de Heiligen in mijn eigen spirituele groei? 
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Interview in het vliegtuig  

op de terugreis naar Rome (29 september 2024)  

Scan de QR-code of lees het volledige interview in het Engels hier: 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240

929-belgio-voloritorno.html 

 

DE PAUS TIJDENS EEN INTERVIEW IN HET VLIEGTUIG OVER DE ABORTUSKWESTIE: ‘ARTSEN DIE ZICH 

BEZIGHOUDEN MET ABORTUS ZIJN HUURMOORDENAARS’. DEZE DUIDELIJKE TAAL VIEL NIET IN GOEDE AARDE 

BIJ, ONDER ANDERE, DE BELGISCHE PREMIER EN DE PERS. TERWIJL HET STANDPUNT VAN DE KERK AL DECENNIA 

LANG HETZELFDE IS GEBLEVEN OVER DEZE DELICATE ETHISCHE KWESTIE. HIJ HAD AL EENS EERDER DEZE 

VERGELIJKING GEMAAKT IN DE DOCUMENTAIRE “THE POPE ANSWERS” OP HET DISNEY PLUS 

STREAMINGKANAAL, WAARIN HIJ ONDERVRAAGD WERD DOOR JONGEREN OVER ETHISCHE EN 

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S. 

Zaligverklaring van koning Boudewijn 

Een belangrijk onderwerp van gesprek is de zaligverklaring van koning Boudewijn van België. De paus 

prijst de moed van de koning, die weigerde een wet te ondertekenen die hij als een wet van de dood 

beschouwde. Hij beschrijft Boudewijn als een Heilige die bereid was zijn leven te riskeren voor de 

bescherming van het leven. Paus Franciscus legt verder de nadruk op de rechten van vrouwen, en 

stelt dat abortus gelijkstaat aan moord. Hij roept op tot een erkenning van het recht op leven voor 

zowel vrouwen als hun kinderen, waarmee hij een duidelijk standpunt inneemt over deze beladen 

ethische kwestie. 

Transparantie over misbruikschandalen 

Tijdens het interview wordt ook de schokkende kwestie van seksueel misbruik binnen de Kerk 

aangekaart. Paus Franciscus spreekt openhartig over zijn ontmoetingen met de slachtoffers en 

erkent de noodzaak van meer transparantie en effectiviteit in de procedures rondom deze gevallen. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240929-belgio-voloritorno.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/september/documents/20240929-belgio-voloritorno.html
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Hij heeft veel meer tijd genomen om de slachtoffers te spreken dan aanvankelijk voorzien was. Hij 

legt de verantwoordelijkheid van de Kerk uit om slachtoffers te ondersteunen en daders te straffen. 

De paus noemt het schandalig om deze zaken te verdoezelen en dringt aan op een cultuur van 

openheid en hulp voor degenen die geleden hebben onder misbruik. De slachtoffers waren positief 

over de ontmoeting met de paus. 

Morele overwegingen over conflictgebieden 

In een reactie op de huidige situatie in Gaza en Libanon, benadrukt de paus de noodzaak van 

proportionele verdediging in oorlogssituaties. Hij stelt dat zelfs in oorlog de morele regels moeten 

worden gerespecteerd en dat landen die deze principes negeren, onethische daden begaan. Zijn 

medeleven met de mensen in Gaza komt sterk naar voren, en hij roept op tot bewustwording van het 

lijden van deze mensen. 

De rol van vrouwen in de Kerk 

Een andere belangrijke vraag betreft de rol van vrouwen binnen de Kerk. Paus Franciscus benadrukt 

dat de Kerk een vrouwelijke dimensie heeft, de "Bruid van Christus", en pleit voor de erkenning van 

de sterke en unieke rol die vrouwen spelen in de Kerk. Hij beargumenteert dat de vrouwelijke rol en 

de "Mariale bediening" essentieel zijn en zelfs belangrijker dan het priesterschap, en roept op tot een 

bredere waardering van vrouwelijkheid binnen de religieuze context.  

Zorgen over vluchtelingen en migratie 

Tot slot spreekt paus Franciscus zijn verdriet uit over de vele migranten die op zoek zijn naar een 

beter leven en de tragedies die zich rondom dit thema voordoen. Hij maakt zich zorgen over de 

verdrinking van migranten op zee en de gevolgen hiervan voor families en gemeenschappen. Deze 

opmerkingen onderstrepen zijn voortdurende oproep tot solidariteit en medemenselijkheid in de 

wereld. 

Conclusie 

Paus Franciscus' woorden in dit interview zijn een krachtige oproep tot morele reflectie en sociale 

verantwoordelijkheid. Hij vraagt de aanwezigen om voor hem te bidden en roept op tot 

samenwerking in liefde en gerechtigheid, waarbij hij de nadruk legt op het belang van empathie en 

zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving. 
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Vragen om over na te denken: 

• Het standpunt van de Kerk over abortus is omstreden in onze samenleving. Hoe kan je het 

recht op leven voor ongeborenen verdedigen in een delicate context waarin de gruwelijkheid 

ervan verdoezelt wordt door eufemismen, en waarin een duidelijk standpunt voor het 

ongeboren leven taboe is geworden? 

• Welke impact heeft het idee van heiligheid op onze keuzes en ons gedrag? 

• Welke vormen van moed zien we in onze eigen gemeenschap, en hoe kunnen we deze moed 

ondersteunen of zelf tonen? 

• Wat betekent de vrouwelijke dimensie van de Kerk voor jou persoonlijk? 

• Welke morele principes zouden ons moeten leiden in gesprekken over conflicten zoals die in 

Gaza? 

• Wat kunnen we doen om de rechten en het welzijn van migranten en vluchtelingen te 

bevorderen? 

• Hoe kan gebed een krachtig instrument zijn voor persoonlijke en gemeenschappelijke 

verandering? 

 

Afsluitend gebed 

Heer onze God, 

U bent de Bron van leven en liefde.  

Wij danken U voor de boodschappen van barmhartigheid en vergeving die U ons hebt gegeven door 

uw dienaar, paus Franciscus. 

In deze uitdagende tijden vragen wij om Uw genade, zodat wij volhardend met hernieuwde vreugde 

en moed Christus kunnen navolgen en imiteren. Vergeef ons wanneer we soms niet slagen om dat in 

de praktijk te brengen. 

Heilige Geest, vul ons hart met Uw liefde en mildheid, zodat wij als gemeenschap getuigen kunnen 

zijn van Uw waarheid, Uw liefde en barmhartigheid in de wereld. Laat ons niet wankelen in het 

geloof, maar kom ons te hulp om elke dag weer ons vertrouwen op U te stellen. Schenk ons een 

scherp onderscheidingsvermogen, zodat we leren om actuele gebeurtenissen in het licht van het 

Evangelie beschouwen. 

Liefste Maria, onze moeder in het geloof, bid voor ons dat we de nederigheid opbrengen om 

ontvankelijk te worden voor wat God vandaag van ons vraagt. 

Goede God, Help ons om de noden van onze broeders en zusters te zien en om hen te steunen met 

de liefde die U ons steeds toont. 

Moge de woorden van paus Franciscus ons inspireren om een licht te zijn in de duisternis, om 

vreedzaam en rechtvaardig te leven. 

Geef ons de kracht om te strijden voor rechtvaardigheid, om te leven in de waarheid en om de 

vreugde van het evangelie te delen met anderen.  

Wij vragen dit in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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Hoopvolle citaten van paus Franciscus 

Lees hieronder enkele citaten uit het 

pausbezoek. Welke citaat heeft je het meest 

getroffen? 

Over de rol van België in de wereld: 

"België, hoewel geografisch klein, speelt een 

grote rol als bruggenbouwer tussen 

verschillende culturen en talen. Het herinnert 

ons eraan dat we altijd moeten streven naar 

vrede en samenwerking." 

Hoop in moeilijke tijden: 

"Hoop is geen oppervlakkig optimisme; het is 

een diepgeworteld geschenk van God. Blijf altijd 

hopen, zelfs in de moeilijkste tijden, want deze 

hoop geeft ons de kracht om vooruit te kijken." 

Over de Kerk en haar verantwoordelijkheden: 

"De Kerk is heilig, maar bestaat uit feilbare 

mensen. We moeten onze fouten erkennen, 

vergeving vragen en ons inzetten voor het 

welzijn van de meest kwetsbaren in onze 

samenleving." 

Over de oproep tot bekering: 

"De oproep tot bekering is cruciaal. Het is een 

uitnodiging voor gelovigen om hun leven te transformeren in navolging van Christus en om de liefde 

van God te verkondigen." 

De betekenis van vreugde: 

"Ware vreugde komt voort uit de diepte van ons geloof en is een teken van genade. Het is belangrijk 

om deze vreugde te delen met anderen, want authentieke vreugde roept vragen op en trekt mensen 

aan." 

Solidariteit en inclusie: 

"We zijn geroepen om een cultuur van mededogen en solidariteit te creëren. De Kerk moet altijd open 

zijn voor allen, vooral voor de zwaksten, en hen helpen om hun weg te vinden." 

De toekomst van de mensheid: 

"De uitdaging van de demografische winter roept ons op om opnieuw te focussen op het leven. 

Kinderen zijn een cruciale bron van hoop en toekomst." 
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Over de kracht van onderwijs: 

"Universiteiten moeten niet alleen kennis 

verspreiden, maar ook een cultuur van inclusie 

en aandacht voor de zwakkeren bevorderen. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de 

schoonheid van de wereld te beschermen en te 

cultiveren." 

De rol van vrouwen in de Kerk: 

"De Kerk heeft een vrouwelijke dimensie en 

moet de belangrijke rol van vrouwen in de 

heilsgeschiedenis erkennen. We moeten hun 

bijdragen waarderen en versterken." 

Over de strijd tegen onrecht: 

"We moeten ons verzetten tegen alle vormen 

van onderdrukking en onrecht. Onze hoop moet 

ons aanzetten tot actie en solidariteit met hen die lijden." 

De oproep tot dialoog: 

"Echte vooruitgang komt voort uit dialoog en wederzijds begrip. Laten we samen de weg van vrede 

en broederschap bewandelen." 

Over de noodzaak van vernieuwing: 

"In tijden van crisis roept de Kerk ons op om terug te keren naar de essentie van het Evangelie. We 

moeten de moed hebben om de Kerk te hervormen en onze boodschap krachtig te verkondigen." 

De kracht van gemeenschap: 

"We zijn niet alleen in onze reis. Als gemeenschap zijn we sterk, en samen kunnen we de uitdagingen 

van deze tijd het hoofd bieden. Laat ons elkaar ondersteunen en samen de weg van hoop 

bewandelen." 

Verantwoordelijkheid van leiders: 

"Politieke leiders hebben de verantwoordelijkheid om te kiezen voor vrede en dialoog, niet voor 

geweld. Laten we samen werken aan vreedzame oplossingen en de wereld herinneren aan de waarde 

van het leven." 

De hoopvolle boodschap van het Koninkrijk van God: 

"Het Koninkrijk van God roept ons op tot een leven van liefde en rechtvaardigheid. We zijn 

uitgenodigd om deze boodschap uit te dragen in ons dagelijks leven, zodat anderen de hoop kunnen 

ervaren die ons geloof met zich meebrengt." 

 

OP BEZOEK BIJ HET JONGEREN EVENEMENT "HOPE HAPPENING" 


